
Liturgie voor zondag 14 mei om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Welkom  
 
Votum en groet 
 
Zingen: DNP Psalm 95: 1, 2, 3  
 
1  Zing blij een loflied voor de HEER, 
verschijn voor Hem en breng Hem eer; 
bejubel Hem in je gezangen. 
Laat Hij, de rots van het behoud, 
nu van het volk dat op Hem bouwt 
een dankbaar eerbetoon ontvangen. 

 
2  Groot is de HEER en vol van kracht. 
Hij heeft als koning alle macht, 
is boven elke god verheven. 
De diepe zee, het vasteland, 
de hoogste berg rust in zijn hand; 
Hij heeft de wereld vormgegeven. 

 
3  Kom in Gods huis en buig je neer 
voor onze schepper, voor de HEER; 
Hij wilde zich met ons verbinden. 
Hij gaat ons als een herder voor, 
weidt ons als schapen in zijn spoor, 
leert ons zijn goede wegen vinden. 

 
Lezen: Doopformulier  
 
Zingen: Casting Crowns ‘Who am I’  
 
1. Who am I, that the Lord of  
all the earth  
would care to know my name 
would care to feel my hurt? 
Who am I, that the Bright and  
Morning Star 
would choose to light the way 
for my ever wand’ring heart? 
 
Not because of who I am, 
but because of what You’ve done. 
Not because of what I’ve done, 
but because of who You are. 
 

 
1. Wie ben ik, dat de Heer van de hele 
aarde 
mijn naam zou willen weten 
mijn pijn zou willen voelen? 
Wie ben ik, dat de heldere 
morgenster 
ook de weg wil wijzen 
aan mijn steeds weer dwalende hart? 
 
Het komt niet door wie ik ben,  
maar door wat U heeft gedaan. 
Het komt niet door wat ik deed, 
maar alleen door wie U bent. 



I am a flower quickly fading 
here today and gone tomorrow. 
A wave tossed in the ocean 
a vapor in the wind. 
Still You hear me when I’m calling  
Lord, You catch me when I’m falling  
and You’ve told me who I am: 
I am Yours. 
  
2. Who am I, that the eyes that see 
my sin 
would look on me with love 
and watch me rise again? 
Who am I, that the voice that calmed 
the sea 
would call out through the rain  
and calm the storm in me?  
  
Not because of who I am, 
but because of what You’ve done. 
Not because of what I’ve done, 
but because of who You are. 
  
I am a flower quickly fading 
here today and gone tomorrow. 
A wave tossed in the ocean 
a vapor in the wind. 
Still You hear me when I’m calling  
Lord, You catch me when I’m falling  
and You’ve told me who I am: 
I am Yours. 
 
Whom shall I fear? Whom shall I fear? 
'Cause I am Yours, I am Yours.

Ik ben een bloem die snel verwelkt 
vandaag nog hier, maar morgen weg. 
Een golf in de oceaan 
een damp in de wind. 
Toch hoort U mij, als ik roep, 
Heer, U vangt me op als ik val, 
en U hebt me verteld wie ik ben: 
ik ben van U. 
 
2. Wie ben ik, dat de ogen die mijn 
zonde zien 
met liefde naar mij zouden kijken 
en me weer zien opstaan? 
Wie ben ik, dat de stem die de zee 
kalmeerde 
door de regen heen zou roepen 
en de storm in mij bedaart? 
 
Het komt niet door wie ik ben,  
maar door wat U heeft gedaan. 
Het komt niet door wat ik deed, 
maar alleen door wie U bent.  
 
Ik ben een bloem die snel verwelkt 
vandaag nog hier, maar morgen weg. 
Een golf in de oceaan 
een damp in de wind. 
Toch hoort U mij, als ik roep, 
Heer, U vangt me op als ik val, 
en U hebt me verteld wie ik ben: 
ik ben van U. 
 
Wie zal ik vrezen? Wie zal ik vrezen? 
Want ik ben van U, ik ben van U. 

 
Doopbediening 
 
Zingen: Sela ‘Doop’  
 

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 



Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. 2x 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 2x 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Kinderen naar kidsclub 
 
Lezen: Matteüs 12: 46 – 50  
 
46 Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en 
zijn broers aan, omdat ze Hem wilden spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: ‘Uw 
moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ 48 Hij antwoordde: ‘Wie is 
mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49 Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen 
en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want ieder die de wil van mijn Vader 
in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’ 
 
Zingen: Opwekking 767 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
  
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
  
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
2x   En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Preek 
 
 



Zingen: Sela ‘Mag ik jou tot zegen zijn’  
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  

 
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 
 
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 

Aantal woorden over de eenwording van GKv en NGK 
 
Leefregel: Romeinen 12: 9 – 18  
 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.  
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door 
de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u 
om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, 
vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 
heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, 
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
 
Zingen: Sela ‘Laat ons samen één zijn’  
 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 

 
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 



Laat ons samen één zijn Heer,  
verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft,  
in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

Laat ons samen één zijn Heer,  
verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft,  
in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
  
Laat ons samen één zijn Heer,  
verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft,  
in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam.

Dankgebed 
 
Collecte Kerk en Emeritering  (kinderen komen terug van de kidsclub) 
 
Zingen: Opwekking 789  
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 
  
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 



 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,      
in vertrouwen U te volgen,                          
te gaan waar U mij heen leidt.                     
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.        
Ik vertrouw op uw genade,                            
want ik ben in uw nabijheid. 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,      
in vertrouwen U te volgen,                          
te gaan waar U mij heen leidt.                     
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.        
Ik vertrouw op uw genade,                            
want ik ben in uw nabijheid.                         
  
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 

 
Zegen 
 


