
Liturgie voor zondag 11 juni om 10.00 uur.  Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Afkondigingen  
 
Votum en groet 
 
Zingen: GKB Gezang 167 (2x) 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw Naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Elly & Rikkert ‘Vertel het aan de mensen’ 
 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen 
 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
Vertel het aan de mensen 
Vertel het aan de mensen 

(Kinderen naar de kidsclub) 



Lezen: Ezechiël 34: 1 – 16  
 
1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, 
want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 
3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie 
slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke 
dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde 
dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet 
gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten 
ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn 
verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het 
aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die 
naar ze op zoek gaat. 7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo 
waar Ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden 
weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar 
mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9 

Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit zegt God, de HEER: Ik 
keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze niet meer mogen 
weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn schapen uit hun mond 
redden, zij zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn 
schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek 
gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan 
en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, 
donkere wolken. 13 Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen 
bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en 
bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal 
ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras 
vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 
15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal 
naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik doden. 
Ik zal ze weiden zoals het moet. 
 
Zingen: GKB Psalm 23: 1, 2 
 

1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, 
 geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. 
 Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, 
 aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. 
 Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, 
 leidt om zijn naam mij op de rechte wegen. 



2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren 
 vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. 
 U staat mij bij in liefdevol ontfermen, 
 uw stok en staf vertroosten en beschermen. 
 Een rijke dis zult U mij toebereiden 
 voor 't oog van wie mij haten en bestrijden. 

 
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 – 7  
 
 1Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige 
van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal 
worden geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed de kudde van God waarvoor u de 
verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, 
zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze 
toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is 
toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4Dan zult u wanneer de hoogste 
herder verschijnt deel krijgen aan zijn luister, de lauwerkrans die nooit verwelkt. 5 En 
u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de 
omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich 
tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. 6 Onderwerp u 
dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen. 7 Leg 
de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. 
 
Preek 
 
Zingen: Opwekking 378: 1, 2, 3 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

  
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

  
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

  
 
Bevestiging ambtsdragers 
 
  



Zingen: DNP Psalm 134 
 
1 
Kom, trouwe dienaars van de HEER, 
die altijd klaar staan tot zijn eer, 
hef jullie handen op naar Hem. 
Zegen de HEER met hart en stem. 

 
2  
Zijn zegen wensen wij voor jou: 
vrede uit Sion, liefde, trouw 
van Hem die jou tot leven riep, 
die hemel, zee en aarde schiep. 

 
Afscheid oude ambtsdragers 
 
Opdracht aan alle ambtsdragers; aan de gemeente 
 
Leefregel: 1 Petrus 4: 8 – 11  
 
8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij 
voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 
heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn 
die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want 
zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht 
toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen: Liedboek 705: 3, 4 
 
3 
Ere zij de Heer der engel͜en, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

   
4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen enge͜len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte Kerk en Emeritering; (Kinderen terug van de kidsclub) 
 
Zingen: Opwekking 710  
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 



  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

  
Zegen 


